Tristan

“Als Tristan hinnenkort loopt gaat hij alles leren over de plantjes,
omdat papa zoveel weet en zoveel over wil hrengen. En ik denk
dat dat een groter verschil maakt dan dat hij hier woont of niet.
Ik bedoel, als je dicht bij de natuur woont, prima, je kan dan een
boomhut maken als kind. Maar is papa of mama iemand met veel

kennis of genieten ze alleen maar van het wandelen?

Hier in huis is vijf jaar geleden op eigen verzoek de elektra
afgesloten. We hebben nu zonnepanelen op het dak. Richard, de
vader van Tristan, heeft samen met zijn oudste zoon voor zijn eigen

gebruik een kleine installatie met een windmolen gebouwd.

Dit is de accu die uit mijn auto gesloopt werd. We hebben ook
batterijen uit de snorfiets van een man van drieénnegentig die
vorig jaar overleden is. Wij willen hiermee onze kinderen op
praktische wijze kennis laten opdoen over creatieve duurzame
oplossingen. Richard doet alles met tweedehands spullen die
mensen geven. Dat is ook een filosofie, dingen moeten hergebruikt
worden en je moet niet zomaar consumeren, consumeren,
consumeren. We leren de kinderen over zaken die belangrijk zijn

in het leven, zodat we de wereld niet kapot maken.

Ik heb sterk de behoefte dat Tristan naast zijn bijzondere leven
op Nieuw en Meer, andere dingen ervaart in het leven. Ik ben van
oorsprong een stadsmeisje met een druk internationaal bestaan.
Als hij daar ook iets van oppikt kunnen we hem een breder

perspectief hieden. Dat houdt hem meer in balans.”





