Sumi

“We hebben nephekeuringen, die plakken we op auto’s wanneer
ze een beetje stom staan, met een boete van 300 euro of zo. We
vinden bespioneren hartstikke leuk. Wanneer hijvoorbeeld een
auto op het terrein rijdt, dan volgen we die auto. 0f we spelen

James Bond .

Erik heeft zijn eigen tuintje tegenover zijn werkplaats. En daar
plant ie allemaal appeltjes en framhoosjes en perziken. Nou ja,

die vonden we erg lekker. Die stalen we. Ook als Erik thuis was,
dan moest je wel laag blijven. Dat was leuk. Toen werd hij heel erg

kwaad op ons en ging hij achter ons aan.

En daarna hebben we het niet meer gedaan, want we waren
een beetje geschrokken van zijn reactie. En toen kregen we
appelflappen van hem. Zulke grote. Omdat we niet meer hadden

gestolen.

Mijn grootste herinnering is van die huisjes die op het voorterrein
stonden. Er was een klein wit huisje dat we helemaal konden
beklimmen. We speelden dat we heksen waren en dan sprongen
we ervan af. We gingen met z'n allen in het huisje met het het
nepgras. Daar was een mini-trappenhuisje en daar zaten we
allemaal in. We namen ook wel eens eten mee en dan gingen we
picknicken. Omdat je niet via een deur erin kon, namen we het
raam. Volwassenen konden er helemaal niet in, dat was nou juist

zo leuk voor de kinderen. Waarom zijn ze eigenlijk weg?”





