Sjonnie

“lk heb zes keer iets gebroken, drie keer mijn armen en drie keer
mijn benen. De eerste keer was op mijn tweede, toen ben ik van

de trap gevallen. Ik heb ook heel vaak dingen gekneusd, mijn
hoofd opengehaald. En vorig jaar ging mijn teen uit de kom, toen
ik vergeten was dat er een tree weg was. en ik zo naar beneden
viel. Vroeger was ik echt druk. Ik durfde net iets hoger dan mijn
vrienden. |k ben uit homen gevallen, ook vaak over dingen heen,
van dingen af. Ik heb littekens van gaten in mijn hoofd. Toen ik een
keer kaal was zag je op twee plekken dat het open was geweest

en aan elkaar genaaid. Voor de rest zie je er niet zoveel van. Soms

zijn het gewoon ongelukken.

Dat ik bijvoorbeeld per ongeluk van de trampoline wordt

gelanceerd. Hij is er niet meer, die komt volgens mij ook niet meer
terug. In vijf jaar zijn er al ongeveer zes trampolines geweest. Het
doek scheurt telkens, doordat er met sigaretten gaatjes in worden

gebrand.

Wij wonen aan het water, ik spring zo van de brug. Ik ben hier
volgens mij nu de enige die er nog vanaf springt. De eerste keer
stond ik drie kwartier daarboven en kreeg ik het gevoel van: ‘Nee,
ik wil niet’. De tweede keer stond ik er nog niet eens een minuut
en was ik al gesprongen. Het is nooit misgegaan. Maar mijn teen
kan wel weer terug uit de kom schieten, door de klap. Het is
verboden, je kan een hoete krijgen. Zestig euro per persoon. Als er
politie komt en ik sta daarboven, dan ga ik gewoon gelijk springen

en aan de kant zwemmen en wegrennen. Snel naar het terrein.”





