SELL

“Dit is een atelier. Wij noemen het de klodderfabriek. Toen ik vijf
was maakte ik dit schilderij. Een hoorntje en een zonnetje, een
huisje en allemaal mooie vogeltjes. Ik kon het nog niet zo goed
en later heb ik deze gemaakt. Dit is regen en dit is de regenboog.
Blauw, geel, oranje, rood, paars. Wij vinden het leuk om te
schilderen. Wij schilderen veel, want papa is kunstenaar. Papa

maakt kunst. Moet je daar kijken, daar hangt het allemaal.

Ik weet al wat mijn lievelingsplekje is. Bij de sauna. Naast de
sauna ligt een klein hotelkamertje. Papa en Roh hebben dat

gemaakt en nog een meneer. In de zomer gaan we er slapen.

In de winter slaapt er niemand want dan is het heel koud. Ze
hebben er geen verwarming of zo. We hebben wel gordijnen erin
en een tafel die kan uitklappen. En er staan stoelen en een lampje.
Kijk daar ligt het. Zie je die witte boot? Naast die witte boot zie je
zo'n klein dingetje. Daar is het hotelkamertje. Ja, hij drijft en als

je gaat slapen drijft ie naar het meer. En daarnaast ligt de sauna.

Ik heb overal mijn lievelingsplekjes: bij de speeltuin en de
klimbomen. Wij gaan daar straks alleen naar toe. Want papa moet
dan praten in een restaurant en dat is gewoon ernaast, dus daarom
mag het. Dan mogen we zonder papa naar de speeltuin. Dat mag

zelfs als papa gewoon hier is.”





