Marijn

“Ik vind het een heetje hippie-achtig hier. Bij ons thuis is het
een hij elkaar geraapt zootje. Alsof het allemaal niet uitmaakt.
Ik denk dan ook dat ik naar Badhoevedorp verhuis. Laatst met
mijn verjaardag, nodigde ik mensen uit die hier nog nooit waren
geweest. De volgende dag vertelden ze aan anderen hoe het hier
is. Dat was grappig om te horen. ‘Het is echt een gat, echt een
gehucht’, zeggen ze dan. ‘Je weet niet waar je terecht komt'. En

iedereen die hier net binnenkomt zegt: ‘Jezusmina, wat een rit’.

Het zigeunerfeest Petit Samois, dat heeft mijn moeder vaak
georganiseerd. ledereen neemt dan zijn eigen gitaar mee en gaat
een bheetje jammen met elkaar. leder jaar als Petit Samois is, lig ik

in bed, hoor ik precies hetzelfde pingeltje tot zeven uur 's ochtends.

Het is wel eens hier in de tuin geweest. Maar ook daarachter en
een keer in de Cantina toen het heel slecht weer was. Als het hier
op het achterterrrein is, is het gewoon gezelliger, wat intiemer
met een podiumpje tussen de bomen. Er waren vrienden die me
kwamen ophalen en ik zei: ‘Nou kom maar even kijken'. Toen was
het heel snel: ‘Laten we nu naar Sensation White gaan’. Het zijn
vaak wat oudere mensen die op het zigeunerfeest afkomen. En
heel veel mensen zijn ook wel heel erg dronken. Onze wc wordt
gebruikt als het hier in de tuin is. Ik heb wel eens discussies
hierover met mijn moeder. Maar vooral omdat ze onze spullen uit
de tuin halen. Dan zeg ik: “Je moet niet teveel daar neer zetten,
want het komt allemaal niet terug’. Het belandt bij iedereen in de
tuin op een gegeven moment. Vandaar dat er twintig verschillende

stoelen staan.”





