Jelle

“Eenden houden niet van free jazz. Jelle wel. Jelle houdt van
muziek, hij zet het graag heel hard. Zelf speelt hij trombone. Dat
gaat ook heel hard. Maar de buren komen niet klagen. Met zijn
muziekjuf toetert hij buiten tegen de bomen of tegen de eendjes in
het water. Die maken zich dan zo snel mogelijk uit de voeten.

Er is ook wel eens jazz in de Cantina. Daar gaat Jelle dan dansen.
Hij heeft een keer met Martin uit het voorhuis gespeeld. Toen
waren ze van plan om de Nieuw en Meer Drumband op te richten.
Jelle vindt het een leuk idee om voor iedereen die jarig is met de

Nieuw en Meer Drumband een liedje te spelen.

Jelles poes heet Saturnus. Er hangt een tekening van Saturnus aan
de muur. ledereen die Jelle kent en die jarig is krijgt van hem een
tekening. Op de andere tekening, van Calypso, staat ‘0h zielig'.
Calypso was de andere kat. Die ligt nu in de tuin, die is dood.
Maar die was ook jarig, dus toen ging Jelle toch maar een tekening
maken. Jelle zou het leuk vinden als hier een kinderboerderij komt.
Met een koe en kippen en geiten. En een paard. Op het terrein zijn
veel dieren. Honden en poezen. Jelle speelt met de bal met Eva. Dan

gooit hij de bal weg. Hij moet de bal dan uit haar bek trekken.

Maarten is een vriend van Jelle. Die gooit water op zijn kop. Dan
staat Maarten boven aan de trap met een gieter en dan roept
ie: “Jelle kom eens”. En dan giet hij omlaag. Jelle gaat graag
zwemmen bij het steigertje. En soms is Maarten daar ook, en dan

duwt Jelle Maarten in het water.”





